| ezersdag met Tulku Lolbsang

Kiezen voor geluk’

‘Kiezen voor geluk komt vanuit jezelf. Je hoeft er niet op te
wachten en het komt ook niet van anderen. Jij bent geluk!
Je moet het alleen nog herkennen,’ zegt Tulku Lobsang.
Deze internationaal bekende Tibetaans boeddhistische
leraar laat op deze dag zien hoe geluk voor ons binnen
handbereik is. Hij doet dit met de hem typerende
mengeling van humor en grote wijsheid. Zijn workshops en
lezingen zijn altijd heel ontspannen en inspirerend.

Tulku Lobsang begint de dagworkshop meteen lezing over
‘Kiezen voor geluk’. Daarna volgen eenvoudige, maar

seer krachtige oefeningen waarmee we onszelf kunnen
bevrijden van fysieke en mentale hindernissen die ons
gelukin de weg staan. Ze zijn afkomstig uit de Tibetaanse
bewegingsleer Lu Jong. Een leer die de energiein je lijf laat
stromen en lichaam en geest gezond houdt. Tulku Lobsang:
‘Als je deze oefeningen elke dag doet, zal je leven positief
veranderen.

zaterdag 5 november of zondag 6 november 2011
10.00 - 16.00 uur (zaterdag); 14.00 - 19.30 uur (zondag)
De Dissel, Disselplein 6, Hooglanderveen
£ 89,- (inclusief Kkoffie/thee en lunch (zaterdag)/
broodmaaltijd (zondag)
Engels, tolk aanwezig
www.happinez.nl/lezersaanbiedingen
www.tulkulobsang.org




Hof je in?
- arma. Daarmee bedoel ik dat al-
~kt, kan uitkomen. Wat je geeft,
Jat je denkt, zie je. En wat je ver-
Met je gedachten creéer je de
We maken dus zelf de keuze
-+t leven we willen. Ik noem dat
zle geest: de wereld is slechts
,an onze gedachten, we zijn zelf
< van ons leven. Je kunt alles cre-
—aar wilt: hemel of hel. Daarom
== eigen beste vriend of grootste
< is een keuze. Wil je gelukkig
=2t je gelukkig bent. Kies jeliever
-> Kjes daar dan voor. Het is maar
~=slissing je neemt. Alleen door
-= hebben in je vermogen om
& —anifesteren wat je wilt, kom je
== groot de kracht van de concep-
< Alles wat je graag wilt, moet je
=n. Je kunt je ook bezighouden
..o overtuigingen, dan krijg je
= op je pad wat je niet wilt. Pas als
=- alleen jijzelf verantwoordelijk
¢ = er in je leven gebeurt, kun je
~-den. Als je je leven wilt verande-
= ‘2 manier van denken verande-
= huis of een nieuwe auto ko-
=ven een nieuwe impuls geven,
s je je manier van denken ver-
-—~der je wezenlijk. Daarin ben je
«=/ijk van anderen. Leef je eigen
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waarheid, ongeacht wat anderen doen. Na-
tuurlijk is het best lastig om negatieve ge-
dachten helemaal uit te bannen, dat moet je
trainen, door meditatie bijvoorbeeld. Maar ga
vooral niet denken dat het moeilijk is. Want
als je denkt dat het moeilijk is, is het ook
moeilijk. Zelf vind ik het juist makkelijk om
positief te denken. En dat maakt het meteen
een stuk eenvoudiger.”

Wat betekent liefde voor jou”?

“Ljefde is voor mij geven, en dat is weer gelijk
aan ontvangen. Je kunt het beste geven wat je
zelf wilt ontvangen. Als ik erin slaag de schoon-
heid in iemand te zien, komt dat uiteindelijk
weer bij mij terug. Omdat ik het leven van een
lama leid, heb ik niet het soort liefde dat bij het
gezinsleven hoort, maar dat vind ik niet erg. Ik
ben zoveel onderweg, en ik verdeel mijn liefde
over zoveel verschillende mensen, ik zou mijn
vrouw alleen maar problemen bezorgen. Bo-
vendien is het gezinsleven geen garantie datje
genoeg liefde in je leven hebt. Liefde is be-
doeld om vrij te maken, nietom te controleren.
Het lukt maar weinig mensen om in hun gezin
echt de liefde te bewaren, omdat ze meer ge-
richt zijn op wat z& willen behouden dan op
de liefde zelf. Je kunt niet iemand ‘hebben’,
je kunt alleen iemand liefhebben. Als je van ie-
mand houdt, heb je niets te verliezen. Juist
degene die hetje moeilijk lijkt te maken, kan je
de grootste liefdeslessen leren. Echt vrij raken

van diegene, dat is de kunst. De positieve ef-
fecten van iemand liefhebben gaan volledig
naar jezelf, niet naar de ander, dus je bewijst
er alleen jezelf een dienst mee - precies het
tegenovergestelde van wat we vaak denken.”

Waar hoop je op”?

“Mijn hoop is dat ik een heel goede spiritueel
beoefenaar van de liefde word. Dat is eigenlijk
meer dan een hoop, het is een heel sterke wil.
Ik volg dit pad al een tijdje, maar op een dag
hoop ik het te voltooien. Ik werk met speciale
technieken volgens de boeddhistische tantra-
yana-leer, en doe dagelijks oefeningen om
mezelf hierin te verbeteren. Uiteindelijk is het
doel om helemaal vrij te worden van lijden.
Dan ben je liefde, verlichting. Als je meer liefde
toelaat, ga je de wereld anders bekijken. Zodra
je innerlijke wereld verandert, verandert de
buitenwereld mee. Ik geloof dat we op die ma-
nier met z'n allen naar een betere wereld toe
bewegen. We delen meer wijsheid met elkaar
dan ooit, omdat we meer met elkaar in verbin-
ding staan. Wat er aan de andere kant van de
wereld gebeurt, gebeurt tegelijkertijd aan je
eigen keukentafel. Dat maakt dit tot een bij-
zondere tijd, omdat we meer begaan zijn met
anderen, meer delen. We hebben ook geen
keus, we moeten onszelf blijven verbeteren.
Het is een beetje onze gewoonte om negatieve
dingen heel erg uit te vergroten, terwijl we de
goede dingen maar normaal vinden. De kunst
is om op het positieve te blijven focussen.”

Speciaal voor lezers van Happinez houdt
Tulku Lobsang op 5en 6 november een
lezing en workshop over geluk. Meer infor-
matie op pagina 90.
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‘We kiezen zelf wa

soort leven We willen.'




